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MAART 2023, Nummer 2023-03 

 
ACHTERGROND STORY 

 
Hoe ging het verder op Spitbergen? 

 
Na Operatie Gauntlet bleef het allesbehalve rustig! 

 
Het vervolgverhaal zit achter de startknop.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

In deze editie:   Van de Bestuurstafel 
Van de redactie 
Herdenking Etten 
Varia  

                     
 

 

 

 

 

          

 

Vanwege de ANBI-status zijn uw donaties fiscaal aftrekbaar.  
Scan de QR-code en steun punt één van onze doelstellingen:  

Het stimuleren en ondersteunen van herdenken en gedenken. 

 

mailto:redactie@rcl005.org
https://www.facebook.com/rcl005.nl
http://www.rcl005.org/
https://www.rcl005.nl/archive/Magazines%20RCL005/Achtergrond%20Stories/Spitsbergen%20vervolg.pdf
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Van de bestuurstafel. 

Eén van onze doelstellingen is het bevorderen van een 
goede onderlinge verhouding tussen de leden van RCL 
Branch 005. 

De Algemene Ledenvergadering op 16 april 2023 is één van 
de mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en onze onderlinge band te versterken. 

Ook de viering van Canada Day op 2 juli 2023 is een goede mogelijkheid. 
Op deze dag zullen wij ook het 20-jarig jubileum vieren van de oprichting van onze Branch.

Op Canada Day 2022 was er een grote opkomst van leden dus wij hopen, mede door het 
jubileum, dat we op 2 juli a.s. weer een groot aantal leden kunnen verwelkomen. 

Een andere mogelijkheid  om elkaar te ontmoeten is op 21 juni 2023 in Holten waar een 
belangrijke ceremonie zal zijn in het kader van het Indigenous Legacy Project. 

Maar natuurlijk bent u ook altijd welkom bij de herdenkingen in Nederland waar wij zijn 
met een Colour Party of een delegatie. 

De extra doelstelling die wij hebben opgenomen is de Informatievoorziening. 
Wij zien de laatste tijd een toename van de verzoeken om informatie met betrekking tot de 
Canadese militairen die in Nederland begraven zijn. Wij zijn ook altijd bereid om bezoekers 
uit Canada te ontvangen in ons Club House in Lochem waarbij Yvonne en Berry natuurlijk  
een belangrijke rol spelen. 
Gelukkig zijn er ook vaak leden van onze Branch die buiten de activiteiten om de weg naar 
ons Club House kennen. 

Het aantal aanmeldingen voor onze Algemene Ledenvergadering is helaas nog beperkt. 
Ik hoop dat dit bericht er toe zal leiden dat er meer aanmeldingen komen. 
U bent van harte welkom op 16 april a.s. om 13.00 uur in Lochem. 

Mr. Jan C.K. van Loo, 

Secretaris en Legal Officer 
 legal@rcl005.org 

mailto:redactie@rcl005.org
mailto:legal@rcl005.org
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Van de redactie. 
 
 
Comrades en andere lezers! 
 
Er is altijd een mogelijkheid om uw mededeling, uw 
mening, uw kleine ongenoegen (mits een beetje 
gekanaliseerd) hier geplaatst te krijgen. 
 
Hebt u in het kader van onze Branch nieuwtjes: 
meldt het ons!  
 
Vindt u dat er iets tot nu toe onderbelicht is gebleven, maar het vermelden waard is: 
meldt het ons! 
 
Wilt u attenderen op onjuistheden: 
meldt het ons! 
 
Wilt u iets ter discussie stellen: 
meldt het ons! 
 
Uw bericht nemen we graag op. Let wel: het moet netjes blijven en op de persoon spelen 
wordt niet geaccepteerd. 
 
De redactie behoudt zich het recht voor aanpassingen te doen of plaatsing te weigeren. 
Uiteraard krijgt u dan daarvan een bericht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIJN MENING. 
(op persoonlijke titel) 

 

Deze (herhaalde) oproep zal geen of amper effect hebben op het aantal 
items dat door de lezers, binnen of buiten de Branch, aangereikt wordt.  

Wilt u bewijzen dat ik ongelijk heb: 
doe dan eens een duit (of een dollar) in dit 005-zakje! 
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Etten. (Gld) 30 maart 2023. 
 
Herdenking bevrijding door het Canadese 
South Saskatchewan Regiment op 31 maart 
1945. De belangstelling hiervoor was, zoals 
gebruikelijk in Etten, groot. 
 
Burgemeester Otwin van Dijk hield een 
indrukwekkende toespraak. De burgemeester 
memoreerde hoe Canadese soldaten 78 jaar 
geleden de Duitsers uit de loopgraven wisten 
te verjagen. 
 
De prijs die ze hiervoor moesten betalen was hoog. Er sneuvelden Canadese soldaten en 
ook Ettenaren lieten het leven. 
 

Kinderburgemeester Quinn las een aangrijpend gedicht over 
‘vrijheid’ voor. 
 
De Canadese Ambassade werd vertegenwoordigd 
door Sgt. Nicole Mitchell.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Onder de aanwezigen ook Luitenant-Generaal b.d. Mart de Kruif. 
RCL Branch 005 was aanwezig met de Colour Party en een delegatie. 
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Foto’s: © Roel Kleinpenning 
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Zat nog in pijplijn. 
 

Zonnestraaltje zorgt voor een verbinding tussen een familie in Nederland en een 
familie in New Brunswick-Canada. 

Nederlandse man koopt voertuig uit WO II-tijdperk en spoort familie op van de Canadese 
soldaat die ermee reed. 

 

Een zonnestraal op het stuur van een oude 
jeep heeft geholpen om twee gezinnen met 
elkaar te verbinden - volslagen vreemden, die 
bijna 5.000 kilometer van elkaar gescheiden 
leven. 

Nick Obdam, die in Nederland woont, had het 
waarschijnlijk nooit verwacht toen hij besloot 
om een jeep uit de Tweede Wereldoorlog te 
kopen. 
 
 
"De vorige eigenaar was een oude man die hem 30 jaar in een schuur had en hij had er 
niet veel mee gereden," zei Obdam in een interview. 
 
Obdam kreeg het voertuig weer ,aan de praat’. 
Tijdens een proefrit op een zonnige dag deed hij een 
ontdekking. 
 
"Ik zag wat krassen toen de zon op het stuur scheen, en ik 
zag dat er een naam in het stuurwiel leesbaar was. 
Ik las: Buck Cyr, Campbellton, N.B. - New Brunswick." 

 
 
Die ontdekking was het begin van een 
verhaal met een aanloop van bijna 80 
jaar. 
 
Claude Joseph (Buck) Cyr werd op 9 
augustus 1923 geboren in Campbellton, 
N.B. 
In de zomer van 1943, vers van de 
middelbare school, nam Cyr dienst in 
het leger. 
 
Hij werd geplaatst bij het Royal 
Canadian Corps of Signals, (RCCS). 
 
 

Jeep met de markeringen van het Canadian Corps of Signals 
Foto Nick Obdam 

mailto:redactie@rcl005.org
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In het voorjaar van 1944 was 
hij al in Engeland, daar kreeg 
hij te maken met, wat hij 
dacht: ,een meer elementaire 
legertraining’. 
 
 
Maar Buck Cyr werd voorbereid 
op een meer cruciale rol tijdens 
de geallieerde invasie in 
Frankrijk, namelijk: ,het 
openhouden van de 
communicatielijnen op het 
slagveld’. 
 
Al op de dag na de invasie, 7 
juni 1944, ging hij aan land in 
Normandië. 
 

 
Hij zou deelnemen aan vele belangrijke veldslagen, waaronder de inname van Caen in 
Frankrijk, de afsluiting van de zogenaamde ,,Zak van Falaise’. 
 
Buck Cyr en zijn jeep maakten de gehele opmars naar 
Nederland mee, tot en met de verovering van Arnhem 
in het voorjaar van 1945. 
 
Zijn dochter, Phyliss Roy uit Campbellton, heeft goede 
herinneringen aan het feit dat ze haar vader in 2005 
meenam naar Arnhem ter gelegenheid van de 60ste 
verjaardag van de bevrijding. 

 
 
 
 
 
Tijdens de reis kreeg haar vader de kans 
om in een jeep uit het oorlogstijdperk te 
zitten. 
Toen Phylis Roy suggereerde dat de jeep 
van hem zou kunnen zijn, was zijn 
reactie een beetje raadselachtig. 
 
"Het enige dat hij zei was: 'Nee, de mijne 
had mijn naam erop'," vertelde Phyliss in 
een interview. 
 
 

Foto uit familiebezit 

Buck Cyr in een andere jeep in 2005 (Foto uit familiebezit) 

mailto:redactie@rcl005.org
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zak_van_Falaise
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"Maar ik vroeg niet meer omdat ik dacht dat het Canadese leger zijn naam erop had 
gezet." 
  
Hij zou een soortgelijke opmerking maken over verschillende andere jeeps die hij op die 
reis in 2005 zag. 
 
"We wisten niet dat hij zijn naam in het stuur had gekerfd," zei Phyliss Roy. 
 
Nick Obdam vertelde dat hij de moeite nam om de familie op te sporen omdat hij wilde dat 
ze wisten dat de jeep nog steeds in Nederland was en reed. Hij vermoedde, nee wist zeker, 
dat het een emotioneel iets voor hen zou zijn. 
Hij wilde ook informatie krijgen over Cyr’s dienst in oorlogstijd. 
Dat zou het mogelijk maken om het voertuig te restaureren zoals het er in 1944 uitzag. 
 
In het begin had Obdam moeite om Cyr's familieleden te vinden. Maar toevallig zag hij een 
bericht op Facebook; het was een artikel over Cyr’s tijd als hockeyer bij de Campbellton 
Tigers. 
 
"We plaatsten uit het niets een foto van het stuur met de naam Buck en zeiden: 'Ja, het 
spijt me heel erg dat ik je lastigval, maar we wonen in Nederland en ik denk dat we de 
legerjeep van je vader hebben.'" 
 
Op dat bericht had Phyliss Roy gereageerd en zich bekend gemaakt als zijn dochter. 
Ze vertelde dat het eerst niet eens echt leek. 
"Ik had een allegaartje van emoties", zei ze. "Het was een week voor kerst. 
"Ik schrok. Ik was blij. Ik was verdrietig – verdrietig dat mijn vader er niet meer was om 
het te zien, omdat hij zo gelukkig zou zijn geweest." 
 
Ze was verbaasd dat iemand het voertuig al 30 jaar in bezit had gehad en "het niet zag tot 
het zonlicht het liet gebeuren." 

 
 

Obdam vervolgde: "we transformeren de 
jeep nu volledig weer naar een Canadese 
jeep van de Royal Canadian Corps of 
Signals.   
 
“De originele radio er weer in, en alle 
Canadese opties die hij tijdens de oorlog 
had”. 
"De vorige eigenaar had er een American 
Airborne jeep van gemaakt en het 
voertuig had dus volledig verkeerde 
markeringen." 
 
Obdam wilde dat het een aandenken werd 
aan Cyr’s diensttijd. 

 
Foto Nick Obdam 
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"Een beetje een statement voor alle mensen die jaren geleden Nederland hebben bevrijd", 
zei hij.  
"Ik denk ... het is jaren geleden maar ... je moet de geschiedenis levend houden en vooral 
in deze tijd. De oorlog is weer terug, bijna, of helemaal, aan de grens van Europa." 
 
Phyliss Roy: 
"Ik weet, dat toen we in 2005 in Nederland waren, toen mijn vader die over straat liep, 
jonge kinderen naar hem toe kwamen om hem de hand te schudden. 
Ze gaven hem bloemen. Hij werd geknuffeld door de oudere generatie. Hij werd behandeld 
als een held. 
"Het was geweldig om te zien. Dat hebben we niet in Canada gezien, maar wel in 
Nederland”. 
Waardering die mijn vader uit de eerste hand heeft ervaren voordat hij stierf”. 
Echte waardering voor wat de Canadezen hebben gedaan”. 
Het is waarschijnlijk dat de band tussen de familie van Nick Obdam en de familie van 
Phyliss Roy, verstevigd zal worden, volgens haar. 
 
"De achterkleinzoon van mijn vader gaat volgend jaar op schoolreisje, volgens dezelfde 
route die hij nam. Nick heeft contact met me opgenomen om het hem te laten weten en zij 
hopen hem te ontmoeten en hem in de jeep te laten rijden. 
"Ikzelf en mijn dochter en mijn broer hopen ook met ons gezin de oversteek te maken”. 
  
Ze is gewoon verdrietig dat haar vader niet meer leeft om het mee te maken. 
Cyr overleed in 2018 op 95-jarige leeftijd. 
 
"Hij zou in een oogwenk in Nederland zijn geweest", zei ze. 
"Hij zou zo opgewonden zijn geweest omdat hij in 2005, diep vanbinnen, denk ik, op zoek 
was naar zijn jeep." 
 
Obdam zei dat de jeep veel aandacht krijgt in Nederland. Scholen en seniorenwoningen 
vragen of hij met het voertuig langs wil komen. 
Hij is erg blij dat hij nu de geschiedenis van het voertuig kan delen. 
 
"Wanneer je zo’n voertuig parkeert, en het maakt niet uit waar je hem neerzet, trekt het 
mensen aan," zei hij. 
 
Van de stranden van Normandië tot Nederland, dit is waarom deze jeep een speciale plaats 
inneemt voor een familie in Campbellton, N.B. – Canada. 
 
 
 
 
 
Bron: CBC News,   
Steven Webb 
  
Bewerkt voor NL:  
Herman Sligman 
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Varia. 
Bijdrage comrade Gerrit Bruggink 
 
Hoe een wandeling op zondagmiddag verrassende 
informatie oplevert. 
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Hebt u het achtergrondverhaal van editie 2023-01 nog”,in beeld? 
 

‘No. 1 Photographic Reconnaissance Unit (1 PRU) 
De vergeten helden van WW2. 

 
‘’We were losing people at a worse rate than Bomber Command” 

 
 
Op 22 maart 1940 werd een speciale fotoverkennings Spitfire 
van de Royal Air Force, met piloot Flying Officer Mervyn 
Wheatley, neergeschoten boven Herwen, een dorpje in de 
Liemers. 
Claude Mervyn Wheatley was de allereerste gesneuvelde 
Britse Royal Air Force piloot boven Nederlands grondgebied, 
nog zelfs voordat Nederland bij de Tweede Wereldoorlog 
betrokken was. 
 
Meerdere aspecten maken zijn verhaal bijzonder. 

- Mervyn Wheatley was de eerste fotoverkenningspiloot 
die sneuvelde in een luchtgevecht. 

- Hij was het eerste Britse slachtoffer boven Nederlands 
grondgebied 

- Zijn Spitfire, met enkel camera’s, was de allereerste 
Spitfire die verloren ging. 

 
Het vliegtuig stortte neer bij Herwen, maar het lichaam van 
de Wheatly kwam terecht bij het Duitse Düffelward. 
F/O Mervyn Wheatley werd met volledige Duitse militaire eer begraven. 
 
Meer lezen? 
 
https://www.gld.nl/nieuws/7910499/het-verhaal-van-mervyn-de-britse-piloot-
die-neergeschoten-werd-boven-de-liemers 
 
 

Claude Mervyn Wheatley 
© Sander Woonings 

mailto:redactie@rcl005.org
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WAT STAAT OP DE AGENDA? 
 
Om te zien aan welke ceremonies RCL Branch 005 de komende tijd zal 
deelnemen kunt u het beste de agenda op onze website raadplegen. 
 
Activeer hier de link:  
 
https://www.rcl005.nl/agenda-google-versie-3/ 
 
 
Volgt u ons ook op Facebook? Hier is de directe link ernaartoe:   
 
 
 

 
Humor = als je, ondanks alles, even lacht! 
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