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Nieuwsbrief van uw President. 
 

 

In deze nieuwsbrief het vervolg van de vele 

herdenkingen, parades en andere festiviteiten in 

het kader van 70 jaar bevrijding in Nederland. 

RCMP band 

Als gast en vertegenwoordigers van RCL Branch 

005 hadden we een geweldige band uit Canada in 

Nederland. The Royal Canadian Mounted Police 

band (RCMP) vertegenwoordigde RCL Branch 005 

officieel op de vele herdenkingen, parades en 

festiviteiten en daarmee ook om de 70
ste

 

verjaardag van onze bevrijding mee te vieren.  

 

Wat een geweldige band was dat. Ik hoop dat u ze 

ergens in Nederland hebt gehoord of gezien. Niet 

alleen wij hebben genoten van hen, maar ook voor 

hen was het een openbaring om op deze wijze 

onze festiviteiten hier mee te kunnen maken.  Dit 

werd allemaal mogelijk gemaakt omdat ze zelf hun 

reis hadden betaald en ook vooral door de sponsor 

AIR CANADA. Manager Benelux Joost Hasperhoven 

had heel spontaan zijn medewerking toe gezegd en 

het daarmee mogelijk gemaakt om de vele reizen 

in en door Nederland (en België) te sponsoren. De 

bus was dan ook voorzien van het AIR CANADA 

logo. Het Nationale Comité Capitulatie 

Wageningen 45 had er voor gezorgd dat de gehele 

band ondergebracht kon worden op de Generaal 

Winkelman Kazerne in de Harskamp. Wij als RCL 

Branch 005 hebben het programma voor hen 

samengesteld en veelal geholpen in de 

voorbereidingen voor deze reis. Wij waren er trots 

op om deze band namens RCL Branch te hebben 

kunnen aankondigen. 

 

Lethbridge Air Cadets. 

 

 

Ook Lethbridge Air Cadets waren hier. Vier broers 

en hun vader Remco van Dijk, President van de 

Barons Branch. Zij stalen de harten van vele 

toeschouwers. Een prachtig stel dat deze week met 

onze eigen RCL kameraden een Colour Party 

formeerde, maar daarna ook aanwezig waren in 

onze nieuwe promotietent om ons te helpen met 

de verkoop van vele artikelen. 
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RCL Promotie tent. 

Voor het eerst in deze periode ook onze nieuwe 

promotie tent ingezet. Dank zij de sponsoring van 

het V-Fonds hebben we enkele aankopen kunnen 

doen, waaronder onze nieuwe tent. Een 

Promotietent in de kleuren van RCL, rood op het 

dak en met witte zijkanten. Ons logo heel duidelijk 

aanwezig op het dak. Bovenop een logo van het 

70
ste

 bevrijdingjaar. 

 

Hiermee kunnen we nog duidelijker onze 

boodschap naar iedereen overbrengen. Publiek 

komt er op af en zo kunnen we dus nog meer aan 

iedereen vertellen wat onze doelstellingen zijn. 

Ook kunnen we hier onze artikelen verkopen en zo 

wat meer inkomsten genereren. 

 

Ook was hij zeer geschikt om als schuilplaats te 

dienen zoals in Wageningen. We moesten wel met 

alleman (en vrouw) aan de binnenkant hangen om 

hem op de grond te houden vanwege de storm. 

     

1 mei 2015:  

Vertrek van vele Canadezen vanuit 

Canada naar Nederland 

Vele veteranen, familieleden of begeleiders 

vertrokken op deze dag om nog een laatste keer de 

festiviteiten rondom de 70
ste

 verjaardag van onze 

bevrijding mee te vieren in Nederland als onze 

bevrijders. Niet alleen met de officiële delegatie, 

maar vele bevrijders kwamen ook met 

georganiseerde tour operators vanuit Canada naar 

Nederland.  

2 mei 2015:  

Het was  de eerste drukke dag voor RCL Branch 005 

van wat een indrukwekkende week zou worden. 

De eerste dag van een reeks herdenkingen, 

onthullingen en parades. We konden niet op alle 

plaatsen tegelijk zijn dus in overleg met de 

organiserende comités tijden zo gepland dat we zo 

veel mogelijk aanwezig konden zijn op deze diverse 

herdenkingen.  

Aankomst bevrijders, familieleden en 

begeleiders.  

Op Schiphol werden ze wederom als helden 

ontvangen. Hun vliegtuig(en) werden opgewacht 

door de brandweer van Schiphol en zij maakten 

met hun waterstralen een ereboog voor onze 

bevrijders. Werkelijk een waardig ontvangst. 

Daarna snel in de bussen en op weg naar 

gastgezinnen en hotels in de verschillende delen 

van Nederland. In totaal waren er 153 Canadese 

bevrijders in Nederland aangekomen. Tel daarbij 

op nog enkelen die zelf de overtocht en het verblijf 

hier hadden geregeld en bij familie of bij al jaren 

bekende gastgezinnen verbleven en we komen dan 

toch op aan aantal van rond de 200 bevrijders. 

Daarnaast ook nog de vele begeleiders, 

familieleden en andere belangstellenden. Een mooi 

aantal. Het werd dan ook nu weer een 

onvergetelijke week voor hen. Vele Nederlanders 

die ook nog steeds hun dankbaarheid wilden uiten 

naar onze bevrijders, maar ook nog een keer aan 

hun kinderen de verhalen wilden vertellen en de 

mannen en vrouwen die daar verantwoordelijk 
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voor waren te laten zien dat we ze nooit zullen 

vergeten.  

Onthulling monument 

Haskerhorne  

En terwijl kameraad Maarten Dekkers naar 

{ŎƘƛǇƘƻƭ ǿŀǎ ƎŜǘƻƎŜƴ ƻƳ ŘŀŀǊ άƻƴȊŜέ w/at ōŀƴŘ 

op te halen, waren leden van de Branch met een 

Colour Party en delegatie naar Haskerhorne in 

Friesland. Daar werd een monument onthuld voor 

Gaele Visser geboren in Haskerhorne. Ver voor het 

uitbreken van de oorlog naar Canada vertrokken 

en gesneuveld voordat hij zijn geboorteplaats kon 

bevrijden. 

 

In 1920 vanuit Haskerhorne vertrokken naar 

Canada. Gaele Visser meldde zich in 1942 aan als 

vrijwilliger. In oktober 1944 vocht hij in het 

Algonguin Regiment. Vanwege zijn kennis van het 

Nederlands, Duits Frans en Fries diende hij als tolk 

voor zijn officieren tijdens ondervragingen, 

verkenningen en als liaison bij het Nederlands 

Verzet tijdens nachtelijke patrouilles. Op 23 april 

1945 sneuvelde Gaele bij Oldenburg in Noord 

Duitsland. 

 

Het was een mooie en korte herdenking in een 

familiaire sfeer. In het kleine kerkje van 

Haskerhorne ging de plaatselijke dominee voor in 

deze herdenking. De Colour Party kreeg een 

prominente plaats rondom de sprekers. Het 

monument op de kleine begraafplaats werd 

onthuld door familieleden van Gaele. Het waren 

ontroerende momenten.  Na deze onthulling 

was er nog een heel gezellig samenzijn in het  

          

 

Dorpshuis, waarbij we nog konden genieten 

van koffie en broodjes. Daarna was het snel 

inpakken en op weg naar Diever voor de 

volgende herdenking.  

Herdenking Diever 

In Diever verzamelden we ons bij de Oude kerk in 

de Hoofdstraat. Ons promotie team, bestaande uit 

Eelco en Evelien de Zee, had de tent al opgezet en 

ook hier was er een grote belangstelling voor RCL. 

We werden welkom geheten door het 

organiserende comité. Het weer was prachtig en 

met een drankje maakten we ons op voor een  

herdenking van een op 22 november 1943 

neergestorte Halifax van de Royal Canadian Air 

Force.  

 

Hierbij waren de 7 Canadese bemanningsleden om 

het leven gekomen. Ze liggen nu begraven op de 

Algemene begraafplaats in Diever. De Halifax was 

op 22 november omstreeks 19.00 uur 

aangeschoten door een Duitse nachtjager. De 

Halifax B11.W231 VR-F For Freddy van het 419
de
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Squadron was die dag om 16.33 uur opgestegen op 

Middleton Saint George in Engeland. De gehele 

vlucht bestond uit 776 bommenwerpers, waarvan 

764 voor een aanval op Berlijn en 12 voor op 

Leverkusen.  

 

De bemanning bestond uit: 

Piloot: Pilot  Officer,  William Langebeck Hunter; 

Waarnemer: Lt Richard John Newman; 

Bombardier:  Sgt Malcolm Archie Mckellar; 

Telegrafist: Sgt George Alexander Howitson; 

Kannonier: Warrant Officer Joseph Alexander 

Lesage; 

Kannonier: Sgt George Alexander may; 

Bemanningslid: Sgt w.b. Jones. 

 

Naast onze Colour Party met medewerking van de 

Lethbridge Air Cadets was er ook een erewacht van 

de Koninklijke Luchtmacht aanwezig. 

 

Het was een prachtige, korte maar heel goed 

georganiseerde herdenking geleid door een 

uitstekende ceremoniemeester. Burgemeester 

Rikus Jager hield een mooie toespraak die recht 

deed aan deze herdenking en aan de herdenking 

van deze jonge mannen die hun leven hadden 

gegeven voor onze vrijheid. 

Ik hoop dat hier mee een eerste stap is gezet op 

een jaarlijkse herdenking van deze omgekomen 

vliegers.  

3 mei 2015:  

Aubade Comrade Jan Sievers.  

Het was een heel speciaal moment, maar ook een 

uniek moment in de korte historie van RCL Branch 

005. Uniek vanwege de viering van 70
ste

 verjaardag 

van de bevrijding en bijzonder omdat het de 

laatste in deze vorm zal zijn, uniek en heel 

bijzonder omdat we een geweldige band ter 

beschikking hadden en die vergezeld werd door 

onze eigen Colour Party. Dat kan niet anders 

betekenen dan dat we dit voor een heel speciaal 

lid van RCL Branch 005 deden en wel Jan Sievers. 

                     

Jan was er getuige van dat in zijn jongen jaren 

(1940) onze vrijheid werd afgenomen. Maar hij 

stond ook te kijken hoe de eerste parachutisten uit 

de lucht kwamen vallen op de Edense heide in het 

kader van Market Garden. Hij heeft het dus 

allemaal en bewust meegemaakt. 

 

In de vele gesprekken en discussie die we hadden 

in de werkgroep Herdenken waren we het toch 

eens dat een Colour Party alleen maar acte de 

présence zou geven bij herdenkingen van onze 

Canadese Kameraden. Maar voor Jan Sievers wilde 

ik daar een uitzondering op maken om het unieke 
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nog eens te onderstrepen en om gebruik te maken 

van het recht als President om bij uitzondering iets 

te doen dat niet zozeer binnen de doelstelling van 

onze Branch valt. 

 

Ik wil iedereen ook wel even duidelijk maken waar 

de verdiensten van Jan liggen door de jaren heen. 

In 1994 werd Jan benoemd tot voorzitter van het 

Comite Welcome Again Veterans Dalfsen. Het was 

zijn taak om huisvesting te regelen en voor 

begeleiding te zorgen voor ongeveer 30 Canadese 

Veteranen met partners die enkele weken zouden 

verblijven in Dalfsen. Zij kwamen overigens ook 

weer in 2000, 2005 en 2010. Zo leerde Jan zijn 

goede vriend wijlen John Neville en zijn echtgenote 

kennen. Hieruit ontstond een ware vriendschap. In 

2002 werd hem gevraagd op te treden als 

gastspreker bij de viering van het 75 jarig bestaan 

van Branch 94 Prince Edward Windsor ON. In 2004 

werd Jan Sievers benoemd tot Honorary Member 

of Branch 94.  

             

Het is een grote verdienste als je deze eer te beurt 

valt binnen RCL. In 2005 werd hij overgeschreven 

naar Branch 005 conform de regelgeving die strikt 

werd nageleefd door RCL.  

 

Jan was daar niet erg gelukkig over omdat zijn 

Honorary Membership niet kon worden 

overgeschreven conform die zelfde regelgeving. 

Desondanks heeft Jan zich ingezet en ingespannen 

voor de belangen van de Branch. En dat ook in heel 

beroerde tijden. We kunnen rustig stellen dat 

zonder Jan Sievers (en Comrade Fred de Graaf) er 

misschien helemaal geen Nederlandse Branch 

meer geweest zou zijn. Ook liep hij ondanks de 

inmiddels hoge leeftijd  tot voor kort nog in de 

Colour Party. En als voorzitter van de werkgroep 

Herdenken heeft Jan de Branch op het goede pad 

gezet en zeker de belangrijke lijnen uitgezet bij de 

start. Het was altijd een genot om met hem over 

alles wat met herdenken te maken had te 

discussiëren. Hij had daar een uitgesproken 

mening over en ventileerde die ook heel terecht. 

Hij was gewoon onze gothfather. En tot voor kort 

nog altijd heel actief binnen RCL Branch 005.  

3 mei 2015:  

Herdenkingsceremonie Canadian War 

Cemetery Groesbeek  

Zondagmiddag 3 mei vond er een indrukwekkende, 
maar natte herdenking plaats op de Canadese 
erebegraafplaats aan de Zevenheuvelenweg in 
Groesbeek. Zo'n tweehonderd Canadezen 
waaronder tientallen veteranen in de leeftijd van 
90 tot 97 jaar waren speciaal naar Groesbeek 
gekomen om hun vrienden ς die ze in de oorlog 
hebben moeten achterlaten ς te herdenken. 
Uitgenodigd waren alle in Nederland aanwezige 
veteranen. En volgens mij waren ze er ook 
allemaal. 


